
Jrg.24-nr 03 

Zondag 15 September 2024 – 10.00 uur 
liturgische kleur is groen 

Vredeszondag 

 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
 
voorganger  ds. Evelien Plaisier 
lector   Jeanine van den Steenhoven 
organist  Hans Okkerse 
blokfluit Trudi Ouwerkerk 
ouderling  Jeanette Klop 
diaken   Tini Roos 
koster  Anne Idzinga    
 

Uw gaven worden gevraagd voor 
1. Stichting INLIA  
2. Wijkkerk 
3. Toekomst van de kerk 
 

☺ Nevendienst Marianne Heeling 
☺ Crèche  Boukje Nederlof 

  
 

Bij de dienst 
We staan aan het begin van de Vredesweek.  
In contact met andere kerken en organisaties in de buurt is er een prachtig 
programma ontstaan voor komende week, met volop mogelijkheid voor nieuwe 
vormen van verbinding, dialoog en vrede.  
In alle deelnemende kerken staat vandaag de vrede centraal. Er is ruimte voor 
de wanhoop en de klaagzang over de on-vrede (“Duurt de oorlog voort”), maar 
we gaan ook op zoek hoe wijzelf in vrede kunnen leven, en delen in de vrede 
van Christus bij de Maaltijd.  
De voorbereiding van deze viering zelf was al een samenspel tussen de 
werkgroep Vredesweek, de werkgroep eredienst en de inbreng vanuit de Iona 
Community door Fenneke van Hasselt. En over samenspel gesproken: Trudi 
Ouwerkerk speelt met blokfluit mee bij “Duurt de oorlog voort”.  
ds. Evelien Plaisier 
 
  

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 

Woord van welkom  

Inleidende orgelspel 
 

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
 

Aanvanglied   Lied 283 
Bemoediging en groet 
 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer   
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V:   De vrede van Christus is met jou en met jou en met jou 
A:   Vrede ook voor jou. 
Drempelgebed 
V:   God van recht en barmhartigheid, u spreekt door de profeten, 

u daagt ons uit om vrede te zoeken, vrede gebouwd op recht. 
A:   Help ons om uw dringende roep te horen. 
V:  God van liefde, Jezus verandert in uw naam onze levens, 

zo daagt u ons uit om te werken aan verzoening. 
A:  Help ons om uw weg van waarheid en liefde te zien. 
V:  God met ons, uw Heilige Geest zet ons aan tot actie, 

en daagt u ons uit om het goede nieuws te leven. 
A:  Help ons van harte en met overtuiging 

hier en nu JA te zeggen. 
Ja, amen. 

 
  - De gemeente gaat zitten – 

Zingen   “Duurt de oorlog voort” (Iona) 
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Gebed 
Laten we bidden: 
God van recht en barmhartigheid………. 
………….We voelen ons zo hulpeloos als we al het lijden zien. Waar bent u, 
God? 
Allen:  
U bent present, overal waar mensen van goede wil 
er toch voor kiezen te leven in uw spoor. 
Ze zorgen voor al het geschapene en voor elkaar, 
ze spreken moedig de machthebbers aan. 
U bent er bij, wanneer oudere mensen hun wijsheid delen. 
U bent er bij, wanneer kinderen dansen in de regen. 
U bent present, op al die plaatsen waar op deze gehavende wereld 
de hoop leeft. 
Dank u, God, dat u er bent, bij ons, nu. 
Amen. 
 

Toelichting bij de bloemschikking 
 

Uitwisselmoment  Hoe kun jij meewerken aan vrede?  
Zingen    Lied 1013  
 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  - 
    

DE SCHRIFT 

Gebed bij het openen van de Bijbel 
Schriftlezing  Marcus 9:14-29 
Lied hierbij:  Lied 647 
 

Uitleg en verkondiging  
Kort orgelspel   
Lied in antwoord:         Lied 975 
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2. Duurt de oorlog voort, 
wordt de waarheid bruut gegijzeld, 
trekt de wolf het kleed 
van de onschuld aan, 
wordt de vredesroep, 
honend als verraad bestempeld, 
wie doorziet de waan? 
 

 3 Duurt de oorlog voort, 
ondermijnt terreur het leven, 
trekt een schare weg 
voor de dreiging van een bom, 
raakt een volk ontheemd 
om de nationale glorie, 
wie kijkt naar hen om? 
 

4 Duurt de oorlog voort, 
worden rijken zichtbaar rijker 
prijst men wapentuig 
dat de aarde beven doet, 
wordt een vruchtbaar land 
morgen tot een woeste vlakte, 
wie keurt zoiets goed? 
 

 5 Duurt de oorlog voort, 
sluiten wij dan niet de hemel? 
Duurt de oorlog voort, 
scheppen wij dan niet de hel? 
Duurt de oorlog voort,  
wordt het ons dan nog vergeven? 
Duurt de oorlog voort… en voort …en 

voort 



GEBEDEN, GAVEN EN MAALTIJD VAN DE HEER  
Berichten vanuit de gemeente 
Toelichting op de gaven en inzameling 
Brood en wijn worden binnengebracht 
Voorbeden en stil gebed    
Nodiging 
Tafelgebed 

V: De harten omhoog! 
A: Als bloemen naar de zon! 
V: Laten we God danken. 
A: Het is goed om God te danken en te prijzen 
V: Goed is het dat we u prijzen… 
….Met hen zingen we het lied van uw glorie: Lied 404e  
V: Heilige God…. 
…en hij opstond om alles wat wij geruïneerd hadden op te richten. 
A: Ons eigen vlees en bloed, hem houden we hoog,  
Jezus is zijn naam. 
V: God, U die hier nu bij ons bent…. 
…. en de keus maken om Christus lief te hebben en te volgen, nu en 
altijd. 
A: Amen 
Onze Vader 
 

Vredegroet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delen van brood en wijn 
Dankgebed 
 

- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 
 
Slotlied  Lied 1014  
Heenzending en zegen 
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen. 
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Collectedoel diaconie: Stichting INLIA 
INLIA staat voor Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met 
Asielzoekers. Het is een netwerkorganisatie van en voor 
geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.  
Stichting INLIA is opgericht om kerken te ondersteunen met onder meer advies 
en deskundigheidsbevordering. 
En om asielzoekers in nood juridisch of maatschappelijk te ondersteunen, hen 
te bemiddelen naar medische zorg of hen te helpen om een nieuw 
toekomstperspectief te realiseren ( hier dan wel in het eigen land of een derde 
land waar zij veilig heen kunnen).  
 

Wilt u dit doel steunen, geef uw bijdrage in de 
collectezakken, scan de QR-code of maak uw bijdrage 
over via de Wilhelminakerk-Petruskapel-app of naar 
NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding 
van Wilhelminakerk-Petruskapel 15 september 2024. 
Namens de diakenen Tini Roos 
 

 
Middagavondmaal 
Het is niet voor iedereen mogelijk om op zondagmorgen in de kerk aanwezig te 
zijn. Dat kan een gemis zijn. Gelukkig is er de verbinding via de livestream. 
Maar Avondmaal vieren op afstand, dat is lastig. Juist voor diegenen voor wie 
een dienst op zondagmorgen te vroeg en/of te lang is, is er in september weer 
een korte viering op een doordeweekse middag, waarin brood en wijn gedeeld 
wordt. Dat is op woensdagmiddag 18 september, om 15.00 uur in de 
Wilhelminakerk. Voor vervoer kan contact opgenomen worden met Mieke van 
der Schelde. 
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Symbolische schikking 
voor Open Monumentendag en de start van de Vredesweek  
Het landelijke thema voor Open Monumentendagen 2024 is “Routes, 
Netwerken en Verbindingen”. In de schikking zien we routes, netwerken en 
verbindingen verbeeld in de (Dordtse) waterplanten, de biezen, die van 
verschillende kanten komen en tot een overbrugging samengevlochten 
worden. 
Vandaag  is ook het begin van de vredesweek, met als thema:  

“Samen voor Vrede. Nu!” 
In overdrachtelijke zin zijn ook hiervoor netwerken en verbindingen 
noodzakelijke ingrediënten om tot ontmoeting, dialoog en vrede te komen. 
We zien in de halve (wereld)bol ook het ontmoeten en netwerken verbeeld, 
met bloemen van diverse kleur en ras. We zien ook dat verbindingen 
kunnen ontstaan, zelfs tussen de meest stekelige soorten…. 
En tussen die verbindingen: 2 Vredesduiven!   

 



 
Vredesweek 15 t/m 22 september. Samen voor Vrede , NU!  
Nadere informatie over het gezamenlijke  programma van de Vredesweek 
samengesteld door diverse geloofsorganisaties in Dordrecht.   
Ma. 16/9: Dialoog/vredestafels inclusief gezamenlijke maaltijd in Buurthuis De 
Eendracht, Marcellus Schamperstraat 1. Tijdstip 17.30-21.30 uur. Graag van te 
voren aanmelden.  
Di. 17/9: Workshop verbindend (c.q. geweldloos) communiceren in de 
Wilhelminakerk. Tijdstip 19.30 -22.00 uur.  
Wo.18/9: Inspiratieavond in de kosterij van de Remonstrantse Kerk, 
Cornelis de Wittstraat 28 Lezing en aansluitend discussie. Kan  “diepe 
democratie” bijdragen aan duurzame vrede? Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur.  
Do.19/9 : Avond over de Community Peacemaker Teams in de 
Baptistenkerk, Vrieseweg 64. Tijdstip 19.30-21.30.  
Vr.20/9:  Open Podium in de Wilhelminakerk. Creatieve avond van bijdragen 
van bezoekers. Te denken valt aan muziek, zang, korte sketch,  gedicht. Wij 
hopen op veel mensen die in het kader van VREDE iets willen/kunnen 
meegeven aan elkaar. Geef je act op via https://vredesweekdordrecht.nl/. 
Tijdstip 19.30-21.30.  
Za 21/9: Walk of Peace. Onderweg worden er bezoekjes gebracht bij de 
Mevlana moskee en bij het Leger des Heils, waar we kunst kunnen bekijken. 
Aansluitend is er een drankje en een hapje in het Merwesteijnpark. Vertrekpunt 
is de Remonstrantsekerk op Cornelis de Wittstraat 28. Tijdstip 14.00-17.00 uur.  
Zo 22/9: Vredesdienst, waarop we ook terugkijken op de afgelopen week.   
Meer informatie is te vinden op https://vredesweekdordrecht.nl. Hier kun je je 
ook opgeven voor activiteiten.   
Voor overige vragen of opmerkingen kun je een mailsturen naar : 
info@vredesweekdordrecht.nl. Aanmelden mag ook bij Sjaak Roos (of Tea 
Oostenrijk via het contactformulier op de website. 
 
 
Gespreksgroep “Vrede op aarde” 
Net als vorig jaar willen Ieke van As en ds. Evelien Plaisier weer een aantal 
avonden gesprekken voeren naar aanleiding van een boek. Dit keer hebben we 
gekozen voor “Vrede op aarde: over heil en redding in deze tijd” van Stefan 
Paas. Je zou kunnen zeggen dat het boek een zoektocht is om “als nieuw te 
leven in het in het licht van Gods koninkrijk”. Wat is eigenlijk ons christelijke 
verhaal? En wat heeft Jezus daarmee te maken? Hoe ervaren wij ‘heil’, 
redding, bevrijding in onze huidige tijd? Een boek met voldoende 
aanknopingspunten om met elkaar het geloofsgesprek te voeren en ons 
geloofsverhaal verder op het spoor te komen. De woensdagavonden staan 
gepland op 25 september, 23 oktober, 20 november, 29 januari, 26 februari en 
26 maart, telkens van 19.30 - 21.00 uur in de Wilhelminakerk. Het aanschaffen 
of lenen van het boek “Vrede op aarde” bevelen we aan. De eerste avond 
behandelen we het “woord vooraf” en de inleiding (blz. 9-52). Voor vragen en 
aanmelden kun je bij ons allebei terecht via het contactformulier op de website 
(ook voor het evt. digitaal lenen van het boek). Van harte welkom! 
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De eerste kerken in Brabant - Halsteren 
Op zaterdag 21 september wil ik de eerste twee kerken in Brabant bezoeken. 
We starten met de St. Martinuskerk en de Quirinuskerk in Halsteren. 
De St. Martinuskerk is gebouwd in de 15e eeuw en in 1962 opnieuw ingericht 
voor de protestantse eredienst. 
De Quirinuskerk is tussen 1911 en 1913 gebouwd en is een ontwerp van Jos 
Cuijpers (1861-1949), architect uit Roermond. Jos Cuijpers heeft eind 19e eeuw 
tot halverwege de 20e eeuw vele kerken neergezet. 
Als je interesse hebt om mee te gaan, geef dat dan even aan mij door via het 
contactformulier op de website. De planning is om te verzamelen op de 
parkeerplaats bij de Weeskinderendijk en daar om 10.00 uur te vertrekken. 
Bram Naaktgeboren 
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Bij de dienst in de Petruskapel 
Wat kun je in je leven allemaal niet verliezen? Je geld en goed, je hele hebben 
en houden, een schaap, een muntstuk, of jezelf…Is er dan iemand die naar jou 
op zoek gaat? Zal er iemand zijn die er alles voor over heeft om jou te vinden? 
In het evangelie naar Lucas (Lucas 15, 1 – 10) vertelt Jezus een gelijkenis 
waarin hij duidelijk maakt wie God is en hoe de Eeuwige omgaat met wie 
verloren loopt.  
In Exodus 32, 7 – 14 horen we een dialoog tussen God en Mozes, waarin 
Mozes God op andere gedachten brengt.        
Anneke van Mansum     
 
Voedselbank  
De maand september vraagt om de volgende artikelen: 
Soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees aub), vermicelli, 
soepstengels … 
 
Kerkelijke agenda 
wo 18 september 15.00 uur Wilhelminakerk – Middagavondmaal (zie bericht) 
do 19 september 14-16 uur Wilhelminakerk - Koffie-Kan  
do 19 september 16.15 Wilhelminakerk - Vespers  
zo  22 september 10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Marjo den Bakker 
                                             Petruskapel – ds. Evelien Plaisier 
 
 
 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht  tel. 078 6137925 
Petruskapel  Plein 1940-1945  3313CV Dordrecht  
predikant:     ds. Evelien Plaisier, tel. 06-48413796, mail: ds.evelienplaisier@etmail.nl   
kerkelijk werker: Ramon de Bonte  
pastorale contactpersonen: 
  Hanneke Kroonen 06-44511582 en Mieke van der Schelde 06-42391287 

(voor de Wilhelminakerk), Margriet Stavast 06-53964656 (voor de 
Petruskapel) en 

 Jenni Stam  06-51754395, mail: jennistam@hotmail.com 
vertrouwenspersonen: 
 Joke vd Bandt: vp_joke@dewilhelminakerk.nl  en 
 Gerard vd Niet: Vp_gerard@dewilhelminakerk.nl 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl   tel.  078-6137925  
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en  
                        Petruskapel 
 In de omschrijving: soort betaling + WK of PK 
digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com  (vóór donderdag 19.00 uur) 
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Elkaar ontmoeten thuis aan de eettafel 
 
Waar kun je elkaar beter ontmoeten dan thuis aan tafel tijdens een maaltijd? 
Lijkt het je leuk om samen te eten met mensen die je geregeld in de 
Wilhelminakerk ziet, dan is ons idee misschien iets voor jou: 

- We hebben kokers en gasten nodig 

- Het kan gaan om een warme maaltijd, maar een lunch is ook een optie 

- Als je mensen thuis wilt ontvangen, geef dan aan hoeveel 

- Wil je bij iemand gaan eten, geef dan aan met hoeveel mensen je wilt 

komen 

- Als het je niet uitmaakt of je kookt of bij iemand gaat eten, geef dat dan 

aan 

- Het gaat niet om culinaire hoogstandjes 

- Vul bijgaand formulier in en lever dat uiterlijk 13 oktober in bij  

Marijke Boesberg of Jenni Stam  
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Ja, ik/wij wil(len) meedoen met “Elkaar ontmoeten thuis aan de eettafel” 
 
als koker/ gast/  kan allebei         (graag omcirkelen wat van toepassing is)  
 
Naam:  
 
Telefoonnumer: 
 
Ik/wij wil(len) ……….gasten ontvangen 
 
Ik/wij wil(len) met …….. persoon/personen komen 
 
Aanmelden voor 13 oktober bij Marijke Boesberg of Jenni Stam. 
Na 13 oktober horen jullie aan wie je gekoppeld bent. Daarna kunnen jullie zelf 
een afspraak maken. Doe je mee? 
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